
 

Protestantse gemeente Het Vierkant 

Kerkdienst in Benningbroek  

Zondag 7 december 2025 - 10:00 uur  

2e Advent 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Thema “Vrouwen onder elkaar” 
 

 

Voorganger dhr. Bart Koorn, Hoorn               

Ouderling  Tryja Boven  

Diaconie  Ton Novotný 

Lector  Marjon Toebes 

Organist  Arjen de Boer 

Livestream Peter van der Molen 

Koster  Steven Wagenaar 



 

Welkom en aansteken van de Tafelkaarsen aan de 
Paaskaars door de ouderling van dienst 

 
Intochtslied –zo mogelijk staande- 942 vers 1 & 2 

 

 
 

2 Mijn dagen zijn door twijfel overmand, 
ik ben gevangen in mijn onvermogen. 

Hebt Gij mijn naam geschreven in uw hand, 
zult Gij mij bergen in uw mededogen? 

Mag ik nog levend wonen in uw land, 
mag ik U eenmaal zien met nieuwe ogen? 

 

Bemoediging en groet 
 

Lied 942 vers 3 



 

 
3 Spreek Gij het woord dat mij vertroosting geeft, 

dat mij bevrijdt en opneemt in uw vrede. 
Open die wereld die geen einde heeft, 

wil alle liefde aan uw mens besteden. 
Wees Gij vandaag mijn brood, zowaar Gij leeft – 

Gij zijt toch zelf de ziel van mijn gebeden. 
 

De gemeente gaat zitten. 
 

Gebed van de opgang 
 

Aansteken van de kaars voor alle mensen die 

lijden onder oorlogsgeweld of ander onheil dat 
de wereld treft  

 
Gebed om ontferming 

 
Kyrielied 437 vers 1 , 4 , 6 

 
 

 
 

 

      



 

4 Waar blijft Gij toch, o ’s werelds troost, 
die wij verbeiden onverpoosd? 

O daal toch uit uw hoog paleis 
in ons verloren paradijs. 

 
6 Wij zijn hier in zo grote nood, 

wij leven allen naar de dood. 
O kom, en voer met sterke hand 

ons weer terug in ’t vaderland. 

 

 

Glorialied 908 vers 1 , 5 , 7 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 



 

 
5 Hoe moet ik, hemelzon, U danken 

voor ’t licht dat Gij mij hebt gebracht? 
Gij hebt mijn ziel, die arme, kranke, 

voorgoed genezen van de nacht. 
Gij kuste met uw gouden mond, 

o zon, mijn ziel gezond. 
 

7 Ik heb U lief, o wonderschone, 
ik heb U lief, Gij zijt mijn God. 

Ik vraag niet, dat Gij mij zult lonen; 
ik heb U lief, ook in de nood. 

Ik heb U lief, o schoonste licht, 

gezegend Aangezicht! 
 

Inleiding op de lezingen en overweging,  
Gebed bij de opening van de Schriften 

 

1e Schriftlezing Jesaja 11: 1 – 10 

1Maar uit de stronk van Isaï schiet een telg op, 

een scheut van zijn wortels komt tot bloei. 

2De geest van de HEER zal op hem rusten: 

een geest van wijsheid en inzicht, 

een geest van kracht en verstandig beleid, 

een geest van kennis en ontzag voor de HEER. 

3Hij ademt ontzag voor de HEER; 

zijn oordeel stoelt niet op uiterlijke schijn, 

noch grondt hij zijn vonnis op geruchten. 

4Over de zwakken velt hij een rechtvaardig oordeel, 

de armen in het land geeft hij een eerlijk vonnis. 

Hij tuchtigt de aarde met de gesel van zijn mond, 

met de adem van zijn lippen doodt hij de schuldigen. 

5Hij draagt gerechtigheid als een gordel om zijn lendenen 

en trouw als een gordel om zijn heupen. 



 

6Dan zal een wolf zich neerleggen naast een lam, 

een panter vlijt zich bij een bokje neer; kalf en leeuw 

zullen samen weiden en een kleine jongen zal ze hoeden. 

7Een koe en een berin grazen samen, hun jongen liggen 

bijeen; een leeuw eet stro, net als een rund. 

8Bij het hol van een adder speelt een zuigeling, 

een kind graait met zijn hand naar het nest van een 

slang. 

9Niemand doet kwaad, niemand sticht onheil 

op heel mijn heilige berg. 

Want kennis van de HEER vervult de aarde, 

zoals het water de bodem van de zee bedekt. 

10Op die dag zal de telg van Isaï als een vaandel voor alle 

volken staan. Dan zullen de volken hem zoeken 

en zijn woonplaats zal schitterend zijn. 

 
Lied  473 vers 1 , 2 , 3 

 

 
 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 



 

 
 

 
 

 
 

 
 

2 Die roos van ons verlangen, 

dat uitverkoren zaad, 
is door een maagd ontvangen 

uit Gods verborgen raad. 
Maria was bereid, 
toen Gabriël haar groette 

in ’t midden van de tijd. 
 

3 Die bloem van Gods behagen 
heeft, naar Jesaja sprak, 
de winterkou verdragen 

als allerdorste tak. 
O roos als bloed zo rood, 

God komt zijn volk bezoeken 
in ’t midden van de dood. 

 

2e Schriftlezing  Lucas 1: 26 – 46 

 

Aankondiging van de geboorte van Jezus 

26In de zesde maand zond God de engel Gabriël naar de 

stad Nazaret in Galilea, 27naar een meisje dat was 

uitgehuwelijkt aan een man die Jozef heette, een 

afstammeling van David. Ze heette Maria en ze was nog 

maagd. 28Gabriël ging haar huis binnen en zei: ‘Gegroet 

Maria, je bent begenadigd, de Heer is met je.’ 29Ze schrok 

hevig bij het horen van zijn woorden en vroeg zich af wat 

die begroeting te betekenen had. 30Maar de engel zei 

tegen haar: ‘Wees niet bang, Maria, God heeft je zijn 

gunst geschonken. 31Luister, je zult zwanger worden en 



 

een zoon baren, en je moet Hem Jezus noemen. 32Hij zal 

een groot man worden en Zoon van de Allerhoogste 

worden genoemd, en God, de Heer, zal Hem de troon van 

zijn vader David geven. 33Tot in eeuwigheid zal Hij koning 

zijn over het volk van Jakob, en aan zijn koningschap zal 

geen einde komen.’ 

34Maria vroeg aan de engel: ‘Hoe zal dat gebeuren? Ik 

heb immers nog geen gemeenschap met een man.’ 35De 

engel antwoordde: ‘De heilige Geest zal over je komen en 

de kracht van de Allerhoogste zal je als een schaduw 

overdekken. Daarom zal het kind dat geboren wordt, 

heilig worden genoemd en Zoon van God. 36Luister, ook 

je familielid Elisabet is zwanger van een zoon, ondanks 

haar hoge leeftijd. Ze is nu, ook al hield men haar voor 

onvruchtbaar, in de zesde maand van haar 

zwangerschap, 37want voor God is niets 

onmogelijk.’ 38Maria zei: ‘De Heer wil ik dienen: laat er 

met mij gebeuren wat u hebt gezegd.’ Daarna liet de 

engel haar weer alleen. 

Maria en Elisabet 

39Kort daarop reisde Maria in grote haast naar het 

bergland, naar een stad in Juda, 40waar ze het huis van 

Zacharias binnenging en Elisabet begroette. 41Toen 

Elisabet de groet van Maria hoorde, sprong het kind op in 

haar schoot; ze werd vervuld van de heilige Geest 42en 

riep luid: ‘De meest gezegende ben je van alle vrouwen, 

en gezegend is de vrucht van je schoot! 43Wie ben ik dat 

de moeder van mijn Heer naar mij toe komt? 44Toen ik je 

groet hoorde, sprong het kind van vreugde op in mijn 

schoot. 45Gelukkig is zij die geloofd heeft dat de woorden 

van de Heer in vervulling zullen gaan.’ 

 

 



 

Lied: Magnificat ; Quia Respexit Humalitaten    
Irma Férez, sopraan, 

 
    

Magnificat (Mijn ziel prijst de Heer) 
Quia respexit humilitatem (Omdat hij 

omgezien heeft naar de nederigheid van 
zijn dienstmaagd). Deze frase komt uit 

het Magnificat, ook wel de lofzang van 
Maria genoemd,               

 

 

Overdenking  
“Vrouwen onder elkaar” 

 
Orgelspel       daarna lied 443 vers 1 , 2 , 3 

 



 

 



 

 
Gebeden (dankgebed - voorbede - stil gebed - Onze 

Vader) 

 

Mededelingen door de ouderling van dienst en 

aankondiging van de collecte 

 

Inzameling van de gaven 

 

Slotlied 438 vers 1 & 4 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

4 Gij armen en verdrukten, 
wáár gij op aarde zijt, 

gebeukten en gebukten 
in deze boze tijd, – 

houd moed, Hij nadert al! 

Gij moogt uw held ontvangen, 
de vorst van uw verlangen, 

met liederen zonder tal! 

 

Zegen, gevolgd door een gezongen 418 vers 3 & 4 

 



 

 

 

Orgelspel 

 

______________________ 

Collecte in de kerk en digitaal 

 
De diaconale collecte is vandaag bestemd voor stichting 

ZOA 
 

De banknummers van de diaconie en de kerk zijn: 
Diaconie:  NL68 RABO 0373 7489 49 

Kerk:  NL09 RABO 0371 6060 20   
 

Deze nummers zijn ook te vinden in het Klankbord en op 
de website van de kerk [www.pg-hetvierkant.nl]. 

 
U kunt ook gebruikmaken van de QR-codes 

hieronder. 



 

 
 

 

 

 

 

 
Volgende diensten 

 
* Zondag 14 december om 10.00 uur in Wognum. 

Voorganger is pastor Ton Heijboer, Hoorn 
De diaconale collecte is bestemd voor het Nederlands 

Vlaams Bijbegenootschap. 
Er dan ook K!ND. 

 
* Zondag 21 december om 19.00 uur in 

Sijbekarspel. Oecumenische kerstviering. 

Voorgangers:  mw. Ina Broekhuizen en pastoor Bert 
Glorie. 

De diaconale collecte is bestemd voor het Leger des Heils 
 

* Maandag 22 december Kinderkerstfeest  
om 19.00 uur in Wognum. Met Pastor Esther Jeunink. 

De collecte is voor kinderen in de knel. 
 

 
De reguliere diensten van Het Vierkant worden in de 

maand december rechtstreeks uitgezonden door 
Sweelinck-TV en ook, en veelal,  ‘s avonds om 19.00 

uur herhaald. 
 

 

 
 



 

Kerstmarkt in de kerk van Wognum 
Vrijdag 11 dec van 17.00 – 21.30 uur  

Zaterdag 12 dec van 10.00 – 17.00 uur 
In de in kerstsfeer ingerichte kerk staan kramen met 
zelfgemaakte en regionale producten, leuke 
artikelen, lekkernijen. Je kunt kerstballen versieren, er is een 

kraam met tweedehands kerstspullen, er worden kerstbomen 
verkocht, het Rad van Avontuur draait met prijzen grotendeels 

aangeboden door de lokale ondernemers. Er zijn  van 
koren, muzikanten.  

optredens 

 

 
 
??  moeite om dit te lezen? 
Ga dan naar de website van pg Het Vierkant:  
https://www.pg-hetvierkant.nl/kerkdiensten 

  

https://www.pg-hetvierkant.nl/kerkdiensten


 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
Tweede advent 

 


